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Op weg. 

1. Inleiding. 

Op weg, op reis. Er is beweging. Verandering, aanpassing, vernieuwing, verbetering, afscheid nemen (oude 
achter je laten). 

– Een vernieuwde locatie. 

– Verandering, brengt altijd weerstand, terughoudendheid. 

– Onzekerheid, niet onder controle kunnen houden. 

– Een nieuw seizoen (herfst net begonnen), maar ook een nieuw seizoen voor Jefta. 

– Hans die halftijds gaat werken voor Jefta in plaats van voltijds. 

– Marco die voltijds werkt voor de gemeente Goirle. 

 Een nieuw seizoen – dat is goed nieuws! 

– Er zal een breder draagvlak nodig zijn binnen Jefta. Meer schouders die het werk op zich nemen. 

– Meer mensen/talenten die tot ontwikkeling gaan komen. 

– Persoonlijke groei, als je op de uitnodiging wil ingaan. 

 In de Bijbel zijn er zo veel voorbeelden van mensen die op weg zijn: 

– Abraham, verlaat je land, ik zal je de weg wijzen. (Preek Marco - 26 juli 2015). 

– Jozef, die een droom van God krijgt, door de jaloezie van zijn broers in de put beland, verkocht wordt 
als slaaf in Egypte. Wordt Hofmeester van Potifar en beland daarna in de gevangenis, vergeten. Uit-
eindelijk: Jozef wordt de assistent farao. 

“Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem zijn goedheid,…” 
 Genesis 39:21a NBV. 

– Mozes en het volk. Bevrijd uit Egypte. Het land verlaten, de woestijn in …, het beloofde land inne-
men. 

– De kerk. Bevrijd uit het rijk van de duisternis geplaatst in het Koninkrijk van God.  

– Op weg om te veranderen, een proces van genezing/bevrijding, geen slaven maar vrienden van 
Jezus. 

– De vrucht van de Heilige Geest dat mag groeien als wij “In Hem blijven”. 

– Snoeien om meer vrucht te dragen (karakter). 

2. Wandel met Mij. 

2.1 Leerlingen zijn onderweg. 

God nodigt ons uit om met Hem op weg te gaan. 

Jezus zag twee broers: Simon en Andreas.  

“Hij zei tegen hen: "Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen."” 
 Mattheüs 4: 19 BasicBijbel. 

Hans – visie. 

Leerlingen hoeven niet volmaakt te zijn, leerlingen zijn onderweg, maken fouten, enz. … We zijn een ge-
meenschap van leerlingen. 
En omdat we allemaal leerlingen zijn is er altijd plaats voor nieuwe leerlingen. 
-   Er is geen ruimte voor afwijzing of veroordeling. 
-  We zijn samen onderweg. 
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Gemeente zijn, kerk-zijn is, een gemeenschap vormen, is een grote uitdaging, maar ook een grote vreug-
de. We zijn een gemeenschap van leerlingen omdat we geloven dat Jezus Christus de zoon van God is, de 
Messias.1 

2.2 Een organisme. 

“Je zou het zó kunnen zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet al-
lemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschil-
lende lichaamsdelen van dat ene lichaam.” Romeinen 12: 4 – 5 BasicBijbel. 

Wij zijn zoals het volk Israël bevrijd en wij worden uitgeleid naar het beloofde land. 

Wij zijn geroepen en gezalfd om een levend organisme te zijn – Zijn lichaam – Zijn kerk. Een lichaam  

– Bouwen aan een geestelijk huis/lichaam. 

– God wil jou gebruiken om dat geestelijk huis/lichaam te bouwen. 

– Geen dood gebouw, maar een levend gebouw van relaties. 

– Mensen die onderling verbonden zijn niet door een aaneenschakeling van christelijke activiteiten, ge-
bedsgroepen, huisgroepen, Bijbelstudies, zondagse samenkomsten (op zich belangrijk). 

– Mensen die vastbesloten ieder ander lid van de gemeenschap lief te hebben door dik en dun. 

– Hun persoonlijke relaties gaan verder dan formele activiteit en lopen door in het dagelijks leven. 

– De christelijke gemeenschap is Gods gezin, Zijn zonen en Zijn dochters, een familie. 

Een lichaam met vele leden en we hebben elkaar hard nodig. 

2.3 Onze betrokkenheid. 

Als we opnieuw verbonden zijn met God, zijn we klaar voor de volgende stap. 

Het vervolg van onze wandel vraagt onze betrokkenheid. Dit is een levenslang proces. Dit proces noe-
men wij “discipelschap”. Het is een proces met meerdere seizoenen in ons leven. 

– snoeien, herbouwen, transformeren van binnen uit. Het werk van de Heilige Geest. De vrucht “ka-
rakter”. 

“God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met 
jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.” 
 Filippenzen 1: 6 BasicBijbel. 

vb. Israëlieten die blijven ronddolen in de woestijn - Israëlieten die op God vertrouwen en het beloofde 
land innemen. 

 De uitnodiging van Jezus. 

– Wil jij Mij volgen? Wil jij Mijn leerling zijn? 

– Wil jij tot je bestemming komen? Het is jouw keuze. Wat je ook kiest belooft de Vader, ik blijf aan je 
toegewijd. Ik hou van je! 

 Een van de kenmerken van een leerling is: 

– Het toelaten van inspraak van anderen in hun leven. 

– Door onze betrokkenheid, door onder andere het praktisch ondersteunen van de gemeenschap zal 
aan het licht komen wat er in je hart leeft, wat je motiveert, wat je irriteert, wie je mag vergeven, wie 
je mag liefhebben. 

– Als onvolmaakte mensen samenwerken, ontstaan er wel eens spanningen. 

 Davids gebed: 

“God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.” 
  Psalmen 139: 23 BasicBijbel. 

                                                
1
 Preek Hans van der Meulen - Gedachten over de kerk - 20 september 2015 
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3. Gods belofte. 

“Ik zal Zelf bij jullie wonen, in mijn heiligdom. Ik zal jullie niet in de steek laten. 
Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. 
Ik ben jullie Heer God, die jullie uit Egypte heeft bevrijd. Jullie liepen daar gebukt onder een slavenjuk. 
Maar Ik heb het slavenjuk stukgebroken, zodat jullie weer rechtop konden gaan. Jullie hoefden niet lan-
ger hun slaven te zijn.” 
 Leviticus 26: 11 – 13 NBV. 

3.1 Ik zal bij jullie wonen. 

“Ik zal Zelf bij jullie wonen, in mijn heiligdom. Ik zal jullie niet in de steek laten. 
Ik zal altijd bij jullie zijn.” 

Verandering, aanpassing, vernieuwing, verbetering, afscheid nemen (oude achter je laten). Bang, achter-
dochtig. 

– Een vernieuwde locatie. 

– Verandering, brengt altijd weerstand, terughoudendheid. 

– Onzekerheid, niet onder controle kunnen houden. 

“… Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” Colossenzen 1:27b NBV. 

3.2 Ik zal je God zijn. 

“Ik ben, die Ik ben.” Exodus 3: 14 NBG. 

God nodigt ons uit om met Hem op weg te gaan. 

– De God die hemel en aarde geschapen heeft, God van het universum is onze God. 

“Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn 
om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn, en hoe geweldig dat 
is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle gelovigen aan het 
werk is. Met diezelfde grote macht  liet God Christus opstaan uit de dood, en gaf hij hem een plaats in de 
hemel. Christus zit daar nu naast God, aan de rechterkant. Christus heerst nu over alle hemelse machten 
en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. God heeft Christus alle 
macht gegeven. Hij laat hem heersen over de hemel en de aarde. En dat heeft God gedaan voor de kerk, 
want de kerk hoort bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig, zoals hij eens in alles volle-
dig aanwezig zal zijn.” Efeziërs 1: 18 – 23 BGT. 

 Beperk God niet in Zijn grootheid. 

– Hij is in staat leven, hoop, vrede, genezing, rust te brengen in jouw situatie, in je gezin, in je relaties … 

– God is ongelofelijk creatief om “een slechte situatie” om te keren tot iets goeds. 

 Laat mij jouw God zijn, je ja woord geven. 

3.3 Jullie zullen mijn volk zijn. 

God verbindt zich aan ons. Hij verlangt naar een relatie met Zijn kinderen. 

– Wij zijn de vrucht van de liefdevolle relatie tussen Vader, Zoon & Heilige Geest. 

– God is niet opzoek naar “aanbidding” maar “aanbidders”. 

– God is niet opzoek naar “dienaren/slaven” maar “vrienden”. 

“Ik noem jullie niet langer dienaren (slaven NBV), ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles 
van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.” 
 Johannes 15: 15 BGT. 

– Als de “wachtende Vader” verlangt Hij er naar om jou weer in Zijn armen te ontsluiten. 

– Hij staat aan de deur en klopt. “Mag ik binnenkomen en met jullie eten, leven delen?” 
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4. Besluit. 

– Een nieuw seizoen. Persoonlijke groei, als je op de uitnodiging wil ingaan. 

– Volg mij, wandel met mij. 

– Betrokkenheid – Wil jij Mij volgen? Wil jij tot je bestemming komen? 

 Gods belofte: 

– Ik zal bij jullie wonen. 

– Ik zal je God zijn. Beperk God niet in Zijn grootheid. 

– Jullie zullen mijn volk zijn. 


